ik ga steeds meer geloven in de zwijgers
en niet in wie op de parade staan

niet in de «hebberds» en de «krijgers»
die met de prijzen strijken gaan

maar in wie nooit zijn opgevallen
ik dacht dat daar een leven leeft
dat boven woorden en getallen
iets van de échte waarheid heeft

TODESANZEIGE

Wir haben Abschied genommen von

Anneke Alexandra Ingelse-Morsink
7. Mirz 1940 bis 9. Februar 2016

In stiller Trauer:

Gerda und Peter Heyes-Morsink, NL
Marcel und Irma Heyes-Cramer, NL

mit Patrick und Robin

Peter und Marian Heyes-Guikema, N
mit Lisa und Romy

August und Kathi Benz, Embrach ;&

Die Asche wird d




